
Dagboek van kapitein Bullebak, Dag 1 
Vandaag hoorde ik het gekste verhaal in de haven. Een van de matrozen had een dagboek gevonden met daarin een verhaal over een grote 
schat! Ik droom al jaren van een schattenjacht. Ik heb dus meteen een bemanning voor mijn schip gezocht. Jammer genoeg is er nog een 
probleem. De schatkaart die naar het eiland leidt is verdwenen! In vele stukken gescheurd en zoek geraakt op zee. Gelukkig hoorde ik van mijn 
goede vriend en stuurman dat er ergens in een land niet zo ver hiervandaan een groep stoere avonturiers zit. Zouden zij willen helpen de schat 
te vinden? Ik hoop het maar. Ze zullen zich ook wel moeten kleden als echte piraten. 

Hijs alle zeilen, maak het schip klaar voor vertrek want wij gaan opzoek naar deze bende zeebevers om het hen te vragen. Ahoi!! 

 

 


